
HERINNERINGEN UIT DE OUDE DOOS van Truus Maas.                                                                                               
De leden van de vereniging De Rijn  waren hoofdzakelijk jongeren. De ouders waren ook heel 
belangrijk .Deze ouders vervulde belangrijke taken binnen onze vereniging DE RIJN. Het was 
niet alleen het  begeleiden en vervoeren van zwemmers naar wedstrijden e.d .maar veel 
meer. Ik zal waarschijnlijk enkele ouders vergeten te noemen. Het is ook al zo lang geleden, 
maar ik heb er nog goede herinneringen aan. In het begeleiden van hun kinderen naar het 
zwembad waren alle ouders belangrijk.

CHRIS EN  ANNIE DELNO ouders van 3 Rijnleden.                                                                                                         

Het clubblad DE BADKUIP werd in de jaren zestig verzorgd door Chris. De leden typten de 
teksten op stencils en die leverde je in bij Chris. De familie woonden in een galerijflat in de 
Nude. De stencilmachine ( net zo groot als een koelkast) stond in het fietsenhok onder de 
flat. Deze bedrukte papiermassa vervoerde Chris naar het clubhuis “De Kribbebijter”. Elke 
maand werd De Badkuip per pagina op een grote tafel gelegd. De Badkuipploeg, die bestond 
uit ongeveer 10 ouders van Rijnleden die de pagina’s  sorteerden. Dit waren vrienden van de 
Rijn! Wageningen was in wijken ingedeeld, zodat ouders en zwemmers een stapeltje 
“Badkuipen” meenamen en in hun woonomgeving bij Rijnleden in de brievenbus schoven. 
ANNIE was de kassadame van  de Rijn. Hulp had zij vaak van Janny van Espelo. Annie 
noteerde en begeleidde jongen zwemmers naar de kleedhokken. Gaf informatie aan ouders 
en schreef nieuwe leden in. Niemand kon zomaar het bad binnen komen. Je moest langs de 
tafel van Annie en Janny.

WIL LIEFTINK moeder van 2 Rijnleden 

Ik heb haar benaderd en gevraagd of zij wilde zwemlessen geven aan jonge kinderen vanaf 4 
jaar. Wil was als jong meisje lid geweest van Polar Bears te Ede en had op hoog niveau 
schoolslag gezwommen. Nog getraind in de jaren 1950 bij Jan Stender, bekende zwemcoach 
in Hilversum. Wil ging naar zijn trainingen op de fiets, maar dat was niet vol te houden Bij de 
Rijn was Wil een geliefde zweminstructeur. Samen hebben we ook nog eens geprobeerd om 
een nieuwe voorzitter van de vereniging te leren zwemmen, maar dat i s ons niet gelukt. Hij 
was trouwens wel  een prettige voorzitter! Wil kon veel meer. Wat we ook niet mogen 
vergeten, dat in die periode de zwemcommissie de mogelijkheid had om de zwemploeg van 
rode badstofjassen te voorzien. Wil kreeg een rol rode badstof en knipte de patronen en 
naaide de rode badjassen en de tekst “De Rijn” in het wit op de achterkant.

HENK EN RIEK HUBERT, OUDERS VAN 3 RIJNLEDEN.

Henk was de man van het papier.  Hij bezat ook een grote aanhanger, die daarbij nodig was. 
Samen met Chris Delno, Louis Maas, vader Luuks ( en misschien vergeet ik er paar)  gingen zij 
het papier ophalen bij de ouders van Rijnleden. Zij hadden een opslag bij een familie aan de 
Veerweg bij de ingang van het clubhuis. En ook bij Henk Hubert kon wel wat staan. Bij de 
papierman in de Nude werd het papier gewogen en had de zwemcommissie weer extra geld 
in het laatje. Dit werd o.a. gebruikt voor de aanschaf van de badjassen voor de zwemmers en 
zwempakken voor de zweminstructeurs, die les gaven in het ondiepe bad. Tijdens de 
Paaskampen op de camping in Harskamp. Henk Hubert  werkte bij TNO Wageningen en 
enkele broden kwamen daar vandaan. 



Riek was de secretaris van de zwemcommissie. Riek verzorgde het gehele 
wedstrijdprogramma wat jaarlijks werd afgewerkt. Inschrijvingen voor deelname aan 
wedstrijden e.d. Dit was de meest intensieve klus binnen de commissie .Dus was ik 
regelmatig in de Gruttoweide te vinden Riek was de trouwe oppas van onze hond. We  
werden vrienden van de familie Hubert en bezoeken elkaar nog altijd.

AALDERT VAN STEENBERGEN vader van 2 Rijnleden.

Aaldert woonde in  Bennekom. Hij was de stille kracht in bepaalde perioden van het jaar en 
dat was in de Decembermaand. Aaldert was de man van de oliebollen. Wat de 
zwemcommissie opperde om oliebollen te bakken  in het clubhuis en te verkopen aan de 
ouders van onze leden. Aaldert en Chris kochten de ingredienten, die nodig waren voor het 
bakken. Chris wist wel een adres! Vader Aaldert mengde het meel enz. en dat gebeurde in 
een teil. Het rook heerlijk in de Kribbebijter! Ouders konden lijsten invullen hoeveel 
oliebollen zij wilden. De zwemmers en ouders waren er maar druk mee, want door de jaren 
heen werd het aantal oliebollen steeds meer. De winst vloeide weer in de spaarpot van de 
zwemcommissie.

PAASKAMP ORGANISATIE OPGEZET DOOR  TRUUS MAAS.

Om de saamhorigheid in de zwemploeg te bevorderen organiseerde ik al vele ontmoetingen 
met de zwemmers door bijvoorbeeld: 1x per maand na de training samen te ontbijten in het 
clubhuis of bij één van de zwemmers thuis. Daarnaast als er geen zwemwedstrijden in het 
weekend waren dan bezochten het gemeente museum in Arnhem of een wandeltocht en 
bekeken wij de aanbouw van de brug over de Rijn bij Heteren. Zo bezochten wij ook “Ons 
Dorp” te Arnhem. In de kliniek was ook een technische afdeling waar prothesen werden 
gemaakt, zoals armen en benen.

Ook het Paaskamp op de Harskamper Dennen is jarenlang een succes gebleven .Het TNO 
brood smaakte heerlijk en dat vond ook Hilda Havinga, zij kon wel een heel brood op eten 
!Was volgens mij een weddenschap!  Eieren zoeken was natuurlijk ook een bezigheid en 
misschien liggen er nog wat eierschalen!? Louis en ik werden altijd door enkele ouders 
ondersteund tijdens het kamperen. Vaak was het een dolle boel en af en toe kreeg ik de 
opmerking dat de stamppot niet te eten was! Maar ik heb nog altijd goede herinneringen 
aan onze Paaskampen.

Ik hoop, dat de nog levende oud- leden met plezier terug kijken naar  de periode dat zij 
actief waren binnen de vereniging DE RIJN IN WAGENINGEN.

  




